
Zegswijzen verklaring  
 

Ik snijd hem de pas af.  

Hij zet het op een lopen.  

Dat zet ik liever op papier.  

Daar zit geen lijn in.  

Daarmee ben je bij mij een het juiste/goede adres.  

In alle soorten en maten.  

Er is voor elk wat wils.  

(Bezoekers) over de vloer krijgen.  

Dat geef ik je op een briefje.  

Iets uit mijn duim zuigen. 

Twee linker handen hebben.  

 

Ik laat dat niet gebeuren.  

Hij vlucht weg.  

Dat moeten we opschrijven. 

Er zit geen samenhang in.  

Ik kan je zeker helpen.  

Er is veel keuze. 

Iedereen zal iets vinden naar zijn zin. 

Bezoekers komen langs. 

Daar mag je zeker van zijn.  

Iets verzinnen, niets voorbereid hebben 

onhandig zijn 



 Dat is een geluk bij een ongeluk.  

Dat brengt geen zoden aan de dijk.  

Je moet geen luchtkastelen bouwen 

In nood leert men zijn vrienden kennen. 

Al doende leert men.  

Belofte maakt schuld. 

Eendracht maakt macht.  

Wie niet sterk is, moet slim zijn.  

Alle begin is moeilijk.  

Het einde is in zicht. 

Spreken is zilver, zwijgen is goud.  

Het kon veel erger zijn. 

Dat helpt ons niets vooruit  

Zulke plannen kan je nooit verwezenlijken.  

Als het moeilijk gaat, dan blijkt wie je echte vrienden zijn. 

Door het zelf te doen, leer je hoe het moet. 

Wat je hebt beloofd, moet je ook doen. 

Als je samen in groep iets doet, dan lukt dat veel beter!  

Wie geen kracht heeft, moet het verstandig aanpakken.  

In het begin is het altijd wat lastiger.  

Het is bijna afgelopen. 

Soms is het belangrijker even af te wachten en niets te 

zeggen. 

 


